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Mijn naam is Conny Postel en ik sta hier namens de vrouwen van het Stiltecentrum  

Een groep van iets minder dan 50 veelal oudere dames, doch jong van geest, die heel graag op 
Paarloweg 3 willen komen wonen. Wijze moeders, liefdevolle  vrouwen die samen mediteren om 
stress uit de omgeving op te lossen en hun eigen innerlijke groei te bevorderen. Hun leven is het 
beste te vergelijken met een kloosterleven. 

 Vriendelijke, rustige vrouwen, die geen vlieg kwaad doen, die een unieke manier van 
samenwonen hebben en een gezellig, vreedzaam en eenvoudig leven leiden.  Ze gaan vroeg naar 
bed, ze staan vroeg op. Ze organiseren geen evenementen,  houden geen feestjes. Ze gaan stilte 
retraites houden voor maximaal 7 vrouwen. Ze maken veelal gebruik van de wens bus of het 
openbaar vervoer als ze naar buiten gaan.   

De Stilte is hun vak gebied…. en ze willen dat graag uitoefenen nabij een Stilte gebied. Kan het 
nog mooier en passender?  

Helaas waren in dit dossier vanaf het begin de beeldvorming, de vooroordelen en aannames niet 
van de lucht. Er is veel misinformatie verspreid.   

In Heibloem waar de helft nu verblijft, zijn ze echt geliefd bij de buren.  

Ik ben verbaasd, heel erg verbaasd. Wat  kan je daar nou tegen hebben? Zienswijzen suggereren: 
te groot, te licht, te hoog, te dit en te dat, 

 Let wel:  volgens de nu geldende regels….. toch lijkt er meer aan de hand... Een ons welgezinde 
buur vertelde mij in vertrouwen, dat een van de aanjagers tegen ons project tegen hem zei: 
“Zoiets wil je toch niet naast je hebben?” 

Veel zienswijzen leken geronseld, met dezelfde voor-geprepareerde formats, om snel te tekenen 
en zoveel mogelijk protesten te genereren.   

De buren uit Heibloem vertrouwden ons toe dat ze ook bijeenkomsten hadden over wat er nu op 
nummer 10 kwam wonen. Onbekend maakt onbemind. Maar kijk nu…. Ze drukken uit het erg te 
vinden dat  de  groep vertrekt.   

Verbazing van onze kant ook omdat er beweerd wordt, dat deze - voornamelijk Europese 
vrouwen- weldegelijk migranten zijn, òf dat wij migranten en/of vluchtelingen in de gebouwen 
gaan zetten:  

de feiten: vanaf 1986 tot 2001 zat deze groep in Valkenburg. Sinds april 2001 in Heibloem. Al die 
tijd gevestigd in Nederland. De groep heeft ook wel gereisd in het verleden. Ze werden naar 
brandhaarden over de hele wereld gestuurd om daar te mediteren, vaak onder zeer moeilijke 
omstandigheden. Als iemand het verdient om eindelijk fatsoenlijk te wonen,  zijn het wel deze 
dames, waarvan de meesten vanaf het eerste uur sinds 1981, als jonge vrouwen gingen 
mediteren om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. 

 Om een van de zorgen te tackelen: Nooit mogen losse kamers aan derden verhuurd worden, dat  
verbiedt ons 100 jarig contract met Langoosz bv. én ook het door u vast te stellen 
bestemmingsplan verbiedt dat. 

 



Ik vraag u allen om echt te luisteren, het dossier goed door te nemen, en met openheid, 
denkend aan de toekomst. Bekijk uw standpunt alstublieft vanuit meerdere kanten, alvorens u 
een oordeel velt.   

Dit nieuwe plan kent veel aspecten. ja 

 Het perceel stond jaren en jaren leeg, zo’n 12 jaar. Het is een landgoed en blijft een landgoed, 
alleen  willen wij graag naast de carré, een groot extra landhuis  bouwen, terug liggend in het 
landschap.  

Ter overweging: Een stal van 75 meter voor kippen is uiteraard geaccepteerd en hoort in het 
landschap, Waarom een landhuis- 8 meter langer-  voor 50 vrouwen, terug liggend in het 
landschap en straks omgeven door groen - niet ?   

De façade van de gebouwen willen wij nog aanpassen aan de meer Limburgse stijl, door een 
lokale architect. Ons doel is het creëren van een duurzaam landgoed waarvan de Heemkunde in 
de toekomst zal zeggen: “Dat moeten we behouden”. 
 

Woningnood is er overal, ook bij ons. Er zullen oplossingen gezocht moeten worden voor dit 
grote probleem. Wij willen een stiltecentrum ontwikkelen, voor een heel specifieke groep  
bijzondere vrouwen. Het is urgent: In Heibloem stoken ze hun kamers met elektrische 
kacheltjes omdat er geen cv is.  In Zwitserland is bijna de helft van de groep al weg, ze wachten 
nu tijdelijk bij familie of vrienden op een nieuw onderkomen. 

  Als iemand het verdient om op deze fijne stille plek te wonen,  en daar een nieuwe jonge 
generatie aan te trekken, om bij te dragen aan harmonie in de omgeving, dan zijn het wel deze 
fantastische vrouwen.  

 Dank u wel. 

 

Tweede termijn 

2018;14 augustus 2018 principe akkoord over twee gebouwen 

 Mei 2019 3D tekeningen opgestuurd naar de gemeente 

Toen ontwerp in gediend en 24 juli 2019 concretisering principe akkoord goedgekeurd 

 Begin februari 2020 eerste contact met directe buren; Strous en Zeegers, 27 februari eerste 
bezoek aan Corne Bekkers #D van de plannen van het Hemke meegenomen. 

 Nooit eerder had ik contact met de buren over de allereerste plannen renovatie in 2017 met ’t 
Hemke. 

 Wij zijn bereid de façade aan te passen aan de lokale architectuur. We zijn daarover al in 
contact met een lokale architect. Wij willen daarvoor tekenen indien nodig  

 En daar wil ik het graag bij houden. bedankt 


